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Zondagsbrief 
Zondag 2 november 2025 

Kleur: groen 
 

Met aandacht voor Dag van de Mantelzorg 
 

Voorganger:  mevr. Margreet Lucasse uit Axel 
Ouderling van dienst: Kees Biesheuvel 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Videowall:    Karina van Leenen 

 
Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 

Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt. 
  

Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand in het ziekenhuis. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,  
naar de heer Dirk Stam in Terneuzen en naar de heer van ’t Hoff in Vremdieke 

 
Bij de komende dienst 
Zondag 9 november, dienst van Schrift en Tafel, waarin om 10.00 uur 
ds. Saskia Ketelaar hoopt voor te gaan. 
 
Er is aandacht voor dankdag. 
De collecte is bestemd  
voor de Geven en nemen kast  

 
 
 
 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

Orgelspel 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring en de Vredeskaars worden aangestoken  
 
Intochtspsalm:  Psalm 98   

Lied 98: 1 en 2          (zo mogelijk staande) 
 

Stil gebed, Votum en Groet     (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen:   Psalm 98 
     vervolg lied 98: 3 en 4     
 

Woord ten leven     
 
Gebed om ontferming 

 
Zingen:   ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ Lied 221   

 

Dienst van de schriften 
 

Gebed bij opening van de schriften 
 

Als er kinderen zijn, is er kinderkring voor alle kinderen van groep 1 t/m 8 
 

Lezing uit het Oude Testament:  Genesis 12: 1 - 8 Lector: Ad Eggebeen 

 

Zingen:   ‘Zoekend naar licht’ Lied 1005: 1 en 2 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament:  Lucas 19: 1 – 10 

 

Verkondiging 
 

Meditatieve muziek 
 
Zingen:    ‘Mens van God, haat schone schijn!’ 

tekst: André F. Troost  
melodie: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ – lied 912 

 

  Mens van God, haat schone schijn! 
  Rijk in liefde zul je zijn: 
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mantelzorger – als je mild, 
  gul je Meester volgen wilt. 
 
  Als je zelf een mantel draagt 
  en een medemens je vraagt 
  bij te dragen in zijn nood, 
  zwijg je dan de ander dood? 
 
  Als je graan hebt, velden vol, 
  handen, schuren overvol, 
  gun je dan een arme niet 
  waar jijzelf zo van geniet? 
 
  Rijkdom geeft de goede God, 
  maar niet zonder zijn gebod: 
  maai geen randen van het veld –  
  arm wie alle aren telt. 
  

Tel geen aren, tel geen geld, 
  tel alleen de vrucht die telt:  
  Liefde en geloof en hoop – 
  tel de druppels van je doop. 
 
  Elke druppel is er één: 
  ga de wereld in, ga heen, 
  deel je mantel, deel je smart, 
  deel je rijkdom, deel je hart. 
 
  Naakt, zijn mantel afgelegd, 
  heeft de Meester ons gezegd: 
  deel het brood en deel de wijn – 
  mantelzorgen zul je zijn! 
 
 

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Inzameling van de gaven bestemd voor Mantelzorg De Zonnebloem. 
 

Al 75 jaar draait het bij de zonnebloem om mensen.  
Wij vinden dat een lichamelijke beperking nooit  
een belemmering hoeft te zijn 
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Moment van Gedachtenis      (zo mogelijk staande) 

  Aansluitend wordt er een steentje in de Levensboom gelegd 
 

Zingen:   ‘Niemand leeft voor zichzelf’   Lied 961 

 
Gebeden - dankgebed - voorbeden – stilgebed - Onze Vader 
 
 

Slotlied:  ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’  
  Lied 416       (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegebede 

afgesloten met gezongen  ‘Amen’ Lied 431c 
 
Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat 

 
 

Aansluitend is iedereen van harte welkom 
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris! 

 

Dag van de Mantelzorg 

In verband met de landelijke Dag van de mantelzorg zetten we  
als gemeente ook dit jaar onze mantelzorgers in de bloemetjes.  
Een mantelzorger is iemand die met regelmaat hulp biedt in de 
vorm van bv. het verzorgen van de boodschappen, het 
bijhouden van een tuin, het uitlaten van de hond of andere 
hand en spandiensten.  

 

De boeketten staan vooraan in de kerk. Als u iemand heeft aangedragen,  
kunt u het boeket voor de mantelzorger na de dienst meenemen.  
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Bij de komende weken 

Dinsdag 4 november: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. Welkom! 

 
 
Vakantie 
Ds. Saskia Ketelaar is voor studie en aansluitend vakantie afwezig van  
22 oktober tot en met 2 november. 
Kerkelijkwerker Peter Morée is van 20 oktober t/m 8 november met vakantie. 
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Mededelingen 

Justitiepastoraat 
 

Hoe het verder gaat met de kaarten voor de gevangenen? 
Ik neem de kaarten mee naar de gevangenis en ga ze daar officieel invoeren. 
Daarna worden de kaarten uitgedeeld. Soms komen mannen daar zelf om 
vragen, soms krijg ik een tip via de medische dienst, de psycholoog of onderwijs 
of de leefafdeling. 
Ik heb bij de Dag voor de Gevangene alle gedetineerden (180), onafhankelijk 
van levensovertuiging, 2 kaarten gegeven. 
De kaarten die nu nog binnenkomen, gaan naar gedetineerden die ze echt nodig 
hebben. Mannen die geen achterban hebben die geld kan sturen, mannen die 
afhankelijk zijn van de goedheid van anderen. Of mannen die lang moeten zitten, 
voor wie de draadjes naar buiten van levensbelang zijn. Maar ook de vaders die 
op deze manier kaartjes kunnen schrijven aan hun kinderen. 
Afhankelijk van hoeveel kaarten er nog binnenkomen, zal ik met Kerst weer alle 
gedetineerden 2 kaarten bezorgen.  
 

Hartelijk dank daarvoor namens de mannen.  
Katrien van de Wiele. 
 
 
Kerkgebouw Sluiskil 
Na het sluiten van de kerkgebouwen in Sas van Gent, Philippine en Sluiskil 
hebben we nu voor het eerst ook écht afscheid moeten nemen van een 
kerkgebouw. 
De kerk van Sluiskil is inmiddels afgebroken, wat resteert, is een lege plek aan 
de Louisastraat. Een stille plek, maar vol herinneringen aan samenkomsten, 
geloof en gemeenschap. 
Maar dankbaar dat we verder konden gaan als gemeente ‘Onder de Wieken’, in 
vertrouwen dat God met ons meegaat, ook op nieuwe wegen. 

 
Samen zijn we kerk 
Beste gemeenteleden, 
 

Op 28-09 heeft u een oproep kunnen lezen om een hulp/klus-groep te starten: Samen 
zijn we kerk! Inmiddels hebben 13 mensen zich daarvoor aangemeld. Hartstikke fijn! 
Dit betekent dat we vanaf nu “in de lucht” zijn. 
 

Heeft u een eenmalige hulpvraag zoals een lamp die opgehangen moet worden, een 
probleem met de computer, een omgevallen schutting, een boodschap omdat u ziek 
bent, enz. We gaan proberen u te helpen. 
 

U kunt zich aanmelden bij Tamar Hoebé 
06-16826121   thoebe@hotmail.com 

 
  

mailto:thoebe@hotmail.com
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Bericht vanuit de Elisabethparochie 
 

Uitvoering Lessons and Carols 2025 in Philippine 
 
Het is alweer november en in de winkels zijn al allerlei Kerstspullen te koop. Dat 
betekent, dat de Kerstdagen weer in zicht zijn. Voor vele inwoners van ons land, 
gelovig of niet, wordt stilgestaan bij de geboorte van Jezus. Het wordt gevierd, veelal in 
familieverband door samen te komen en ook surprises aan elkaar te geven. Een 
gedekte tafel met lekkere gerechten ontbreekt niet.  
In onze parochie is het al vele jaren de gewoonte, dat er een uitvoering van de Lessons 
and Carols is.  
Lessons and Carols zijn ontstaan in de Anglicaanse Kerk, waarschijnlijk rond 1875.  
Er zijn muziekopnames bekend uit 1958 vanuit de King’s College Chapel in Cambridge 
en daar zijn liederen op te horen, die nu nog steeds actueel zijn. Bij ons vonden de 
uitvoeringen oorspronkelijk in de Cuyperskerk in Sas van Gent plaats. Pastoor 
Erpelinck stond in voor de organisatie. Het kamerkoor Vocalitas zong de gekozen 
liederen. Toen Vocalitas stopte werd het muzikale deel overgenomen door het Zeeuws-
Vlaams Kamerkoor, dat al enige jaren onder de bezielende leiding staat van Pascal 
Lestaeghe als opvolger van Marcel van Westen. Na de sluiting van de Cuyperskerk is 
de traditie in Philippine voortgezet. Maar ook de kerk in Philippine is sinds eind 
november vorig jaar gesloten voor de weekendvieringen, maar dit jaar gaat de 
uitvoering toch nog door in Philippine en wel op                                 

 

zondag 21 december om 15.00 uur 
 

Pastoor Wiel Wiertz en pastoraal werker Peter Morée gaan voor en lectoren lezen om 
beurten de gebeden en lezingen. Het Zeeuws-Vlaams Kamerkoor zingt weer op 
indrukwekkende wijze de gekozen liederen in verschillende talen. Vast onderdeel bij 
aanvang blijft de processie naar het priesterkoor, terwijl het koor, soms met samenzang 
de 6 coupletten van “Once in Royal David’s City” ten gehore brengt met een muzikale 
climax op het einde. Vaste organist-pianist is Erwin Neve.  
We werken samen met de Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek.  
De toegang in de lekker verwarmde kerk is altijd gratis, maar er is wel een collecte, 
want de kosten zijn niet gering. Na afloop kunnen we nog gezellig napraten onder het 
genot van koffie/thee met iets lekkers.  
 
Beste mensen, noteer datum en tijd alvast op uw kalender en kom naar ons 
mosseldorp, want de L&C is wellicht de beste manier om toe te leven naar het 
Kerstfeest.  
Wees welkom!! 
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opbrengst collectes en giften oktober 2025             

           

datum doel  bonnen   contant   via bank   totaal  betaald aan   gift  ontvangen via 

            
collecte 

doel     

diaconie                 

05-okt-25 KIA - Rossing Center  €   59,00   € 131,20   €     -     €    190,20   €       200,00   €         -      

12-okt-25 Hospice Terneuzen  €   52,00   € 134,80   €      -     €    186,80   €       200,00   €         -      

19-okt-25 SchuldHulpMaatje  €   69,00   €   77,90   € 20,00   €    166,90   €       175,00   €         -      

26-okt-25 Delta voor Colombia  €   61,00   € 101,00   €      -     €    162,00   €       162,00   €         -      

               

subtotaal     € 241,00   € 444,90   € 20,00   €    705,90   €       737,00   €         -      

                  

kerk en 
pastoraat                 

05-okt-25    €   37,00   €   83,40   €       -     €    120,40     €   10,00  Elly Tollenaar 

12-okt-25    €   35,00   €   96,70   €       -     €    131,70     €   30,00  ds Saskia Ketelaar 

19-okt-25    €   53,00   €   74,35   €       -     €    127,35     €   20,00  ds Saskia Ketelaar 

26-okt-25    €   57,00   €   77,85   €       -     €    134,85     €   20,00  Wim de Putter 

     €         -     €         -     €       -     €            -       € 100,00  ds Saskia Ketelaar 

     €         -     €         -     €       -     €            -       €         -      

subtotaal kerk  € 182,00   € 332,30   €       -     €    514,30     € 180,00    

                  

totalen    € 423,00   € 777,20   € 20,00   € 1.220,20     € 180,00    


